Verslag uit Kenia - 28 april 2017

Nou.. Intussen zijn we weer een eindje ingeburgerd hier. Maandag 24 april om 3:15 uur uit Maasdam vertrokken en
om 20:30 uur aangekomen, 6100 km verderop, in Ngong, vlakbij Nairobi. Verwelkomt door onze (schoon)zus
Linda, man Eli en pleegdochter Blessing in een enorme Range Rover ivm onze hoeveelheid bagage (6 grote
koffers), Keniaanse geuren en chaotisch verkeer, voelden we ons snel weer terug en smolt 5 jaar zo weg als was
het vorige week dat we in Kenia waren.

De volgende dag was de dag van het
ultieme ik-ben-in-Kenia-gevoel.
Hossend en rammelend achterop
een motor (pikipiki) over de stoffige
wegen vol kuilen, hobbels en
stinkend afval met uitzicht op de
prachtige Ngong hills, de enorme
afvalberg daarvoor inclusief
struinende mensen en de houten
kraampjes langs de weg, waren we
weer helemaal terug. Breed smilend
om herinneringen die weer levend
werden genoten we van het tochtje
naar de markt. Daarbij hadden we
veel lol om onze lieftallige zoon die
de claxon van de pikipiki had ontdekt
en luid toeterend, zwaaiend en
jambo'  (hallo) roepend naar
iedereen een spoor van lachende
mensen achter zich liet, inclusief
lichtelijk opgelaten chauffeur..

f P

Intussen is het donderdag 28 april. Gisteren hebben we 6
uur in de auto gezeten naar Eldoret. Onderweg genoten
van prachtig landschap. Zebra's en apen hebben we ook
alvast op het 'gezien' lijstjie kunnen schrijven, net als
fietsen 5 meter hoog beladen met hout, meest bijzondere
winkeltjes en langs de weg slapende mensen. In Eldoret
aangekomen hadden we een hartelijk weerzien met Nel.
We konden niet wachten om direct alles te laten zien wat
we hadden meegebracht en uiteraard was ze helemaal in
se gloria! We verblijven in een heel mooi huis, prima
geslapen en vandaag gaan we naar het kindertehuis om
de kinderen na 5 jaar weet te zien en de kleren en
speelgoed te geven.

Rico gaat gelijk timmeren, die heeft een hele rits klussen
als een tafel maken, kastjes repareren en kapstokjes
ophangen. Micha gaat lekker spelen. Hij voelt zich
helemaal thuis hier!

Hartelijke groet uit Kenia!
Rico, Anita en Micha




